Koningsdag in Pijnacker-Nootdorp

In en rondom Pijnacker-Nootdorp valt voor menigeen veel te genieten.
Onder de talloze evenementen is er één gebeurtenis jaarlijks prominent: de
viering van Koningsdag. Vroeger bestond het ceremoniéle gedeelte van wat
toen nog Koninginnedag heette, meestentijds uit een aubade, waarbij velen
luidkeels het Wilhelmus meezongen. Bij ontstentenis van de burgervader
hief de locoburgemeester dan de coupletten aan. Na een driewerf hoera
begaf de bevolking zich naar het dorpsplein voor een variéteit aan
festiviteiten.

Heden ten dage vormen de kermisattracties een eldoradootje voor de
actievelingen. Een paardencarrousel of nogakraam/nougatkraam zie je
jammer genoeg nog hoogstzelden /hoogst zelden. Bijwijlen kun je er echter
nog altijd getuige zijn van hartverscheurende taferelen. Wie zijn kruit
verschoten heeft en geen pecunia meer op zak heeft, moet leentjebuur
spelen met een kornuit of compagnon. Het is toch enigszins bemoedigend te
constateren dat de consumenten verstrooiing kunnen vinden bij
succesnummers, zoals de botsauto’s of kop-van-jut.

Traditiegetrouw is er natuurlijk ook de kinderrommelmarkt.
Ouwelui/ouwe lui zitten veelal comfortabel in een fauteuil met hun kroost,
soms nog dreumesen, om allerhande bric-a-brac of luxueuze producten te
verkopen. Menigmaal gooien de verkoper en cliént het voor de prijs op een
akkoordje.

’s Avonds is de biihne voor lokale bandjes, die optreden in charmante
etablissementen. Deze cafés zijn sfeervol geillumineerd met
lantaarns/lantarens. Daar gaat de jeugd zonder scrupules tekeer bij de
livemuziek/live muziek. Somtijds distantiéren de 55+'ers/
vijfenvijftigplussers daarentegen zich hiervan en zoeken een voorwendsel
om absent te zijn. Wie niet houdt van kneiterharde muziek, heeft de
mogelijkheid om in een van de bistrootjes appelbeignets of satékroketten te
gaan eten. Voor de vegetariérs zijn er groentepasteitjes, koninginnensoep of
ook wel chiquere gerechten. Die laatste kosten nochtans ten minste
tweeéntwintig/22 euro. Bij tijd en wijle treedt daar ook een shantykoor op,
dat doorgaans wordt begeleid door een accordeonist. Dit bezorgt de
ouderen een déja-vugevoel: decennia geleden zongen zij als adolescenten
van het pittoreske dorp dezelfde schlagers mee.



